
Diaconale Adventsactie 2023
EEN NIEUWE KANS
Fietsen voor Stichting Leergeld

Opgroeien in armoede betekent: geen gelĳke kans krĳgen. Voor tenminste 1 op
de 12 kinderen in Nederland is dit de realiteit:

• Kinderen uit arme gezinnen komen minder goed mee op school.

• Armoede vergroot de kans op gezins- en gedragsproblemen; het werkt door
in het volwassen leven en bĳ volgende generaties.

• Het maakt vatbaarder voor ongezond gedrag dat resulteert in een lagere
levensverwachting.

Leergeld wil kinderen meer kansen geven om zich te ontwikkelen en volop mee
te kunnen doen, in vrĳe tĳd en vooral ook op school. Een goede fiets is daarbĳ
onmisbaar. Daarom helpt Leergeld kinderen uit arme gezinnen bĳ de aanschaf.
Met de opbrengst van onze adventsactie ondersteunen we de Stichtingen
Leergeld in Alkmaar, Haarlem en Amsterdam en helpen kinderen zo aan

EEN NIEUWE KANS



- HOE U KUNT HELPEN -

Maak uw gift over op bankrekeningnummer NL80 INGB 0004 6200 48
ten name van Penningmeester Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente
te Amsterdam, onder vermelding van ‘Adventsactie 2023’; voor de QR-
code zie ommezĳde.

Geef tĳdens de zondagse collecte in uw brandpunt.

Speel mee met het Rad van Fortuin: op 3 december in de Oude Lutherse
Kerk op het Spui en op 10 december in De Nieuwe Stad.

Vier de 3e zondag van Advent op 17 december mee in de Ronde Lutherse
Kerk, met een toelichting bĳ de actie door Stichting Leergeld.

Kom naar de wintervertelling en oliebollenverkoop in de Maarten
Lutherkerk op 21 december van 16:00u tot 18:30u.

Aanvang vieringen: 10:30 uur. In verband met hapjes en drankjes na de
wintervertelling daarvoor graag even aanmelden bĳ Arjan:
a.zwagerman@diaconie.com.Vragen of opmerkingen? Stuur een email naar
Ilse: i.vanprooĳen@diaconie.com. Zie voor verdere informatie onze website:

www.diaconie.com


